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Marc was dankbaar voor de goede zorgen van
zijn huisarts dr. Kristof Galle,

 dr. E. Steel, dr. M. Clauwaert en het voltallige team
van de afdeling Oncologie AZ St.-Lucas

en apotheek Casneuf.

Hij voelde zich ook gesteund door de genegenheid
van familie en vrienden. 

Naar de wens van Marc
hebben wij in liefdevolle en intieme kring

afscheid van hem genomen.

Hij werd gecremeerd en zijn asurne
werd aan de natuur toevertrouwd te Lochristi-Westlede

Verder van de wereld weg
elke dag een beetje

dichter naar de hemel toe
elke dag een treetje.

Toon Hermans



Dankbaar aandenken aan 

Marc De Craene

geboren te Gent op 5 januari 1950 en 
er zacht ingeslapen op 1 april 2025.

Marc, lieve papa en opa,
wat zal het wennen zijn dat je er niet meer bent

en om jou niet meer te horen zeggen  
“ Goh, da es iets “

maar je zal verder leven in ons hart.

Hij zal gemist worden door

Patricia Vernimmen
zijn echtgenote

Vicky De Craene en Paskal Vermeir
 Diede
 Jits

Eline De Craene
zijn kinderen en kleinkinderen

Roger Vernimmen
zijn schoonvader

zijn naaste familie en vrienden

Een mens moet
zachtjes sterven.
Een beetje als de bomen
die al hun bladeren verliezen
niet ineens, maar één voor één.
Ongemerkt valt ieder blad,
het éne na het ander.
Tot het laatste blad gevallen is
en plots de naakte boom daar staat,
sprekender dan ooit te voren.
De lijnen van de boom
-de trekken van zijn wezen zacht en goed-
komen dan zo sterk naar voren...
Je bent de laatste winter ingegaan. 
De lente die nu komt zal eeuwig zijn.

 n.n.


